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Agenda  

Ma 28-10 t/m 1-11 Herfstvakantie. 

Woe 27-11 Studiedag, leerlingen vrij! 

   

   

   

   

De Spring eens is de nieuwsbrief van de 
Springplank. In de Spring eens kunt u lezen 
wat er op school gebeurt.  

Springplank 1: 

In Springplank 1 zijn de kinderen elke week 
druk bezig met knutselen, schilderen of 
tekenen. De kinderen maken elke week de 
meest prachtige dingen. Niet alleen leren 
en gebruiken de kinderen dan allerlei      
verschillende technieken, maar ook wordt 
er tijdens deze lessen veel met de          
leerlingen gepraat. De juffen merkten       
namelijk dat sommige kinderen veel meer 
in het Nederlands durven te praten als zij 
bezig zijn in een ontspannen sfeer. Dus 
deze lessen zijn ook goed voor de                 
woordenschat van de kinderen!   
 

 

 

 

 

 

Op onze school werken wij met thema's 

en ons eerste thema ging over huizen. De 

kinderen hebben toen van een                      

schoenendoos een kamer gemaakt met 

bijvoorbeeld gordijnen, een lamp, een bed 

of een tafel. Nu gaat ons thema over              

boeken: wij hebben in Springplank 1 het 

boek van Rupsje Nooitgenoeg gelezen. 

Dat boek gaat over een rups die een      

vlinder wordt. Daarna hebben de            

kinderen hun eigen vlinder gemaakt. En 

de kinderen hebben ook geleerd hoe een 

lieveheersbeestje eruitziet.  

 

 

 

http://www.nksdespringplank.nl


Springplank 2: 

Boeken lezen bij de bibliotheek en op 

school: 

Afgelopen maandag zijn wij met alle                

kinderen van de Springplank naar de                 

bibliotheek in Barneveld geweest. Daar 

kregen heel veel kinderen een pasje om 

gratis boeken te lenen. De boeken        

moeten na drie weken echt terug naar de                

bibliotheek in het centrum. Anders kost 

het geld. U moet als ouders hierop letten. 

Sommige kinderen krijgen hun pasje nog. 
 

In Springplank 2 oefenen de kinderen met 

het lenen van boeken. Er staat een                   

boekenkast vol met boeken waar de kin-

deren kunnen kiezen. Zij hebben              

hiervoor geen pasje nodig. Na twee weken 

moeten de boeken weer teruggebracht 

worden naar school. Wij oefenen dit          

bewust met een uitleentermijn van twee 

weken. Ben je het vergeten? Dan heb je 

nog een paar dagen tijd. 

 

Lezen is leuk en heel belangrijk! Zo leren 

de kinderen steeds meer nieuwe                   

woorden. 

Verder maken de kinderen elk schooljaar 

samen een schilderij als herinnering. De 

kinderen beschilderen dan hun eigen     

canvas en samen wordt dat dan dit             

prachtige schilderij! Het is ook een vrolijk 

geheel geworden. Deze knutsel- en                  

tekenlessen zijn dus heel waardevol. 

 

 

 

 

 

 

 

Op de vrijdagochtend wordt er vaak in               

Springplank 1 tijd besteed aan                       

meertaligheid. Juf Maaike kiest                          

verschillende onderwerpen uit in de                     

verschillende talen van de kinderen in de 

klas. Denk hierbij aan de talen Arabisch, 

Spaans, Portugees, Somalisch en Tigrinya. 

De kinderen hebben al geleerd over de 

cijfers, vormen en kleuren in de andere 

talen. 



In het kort het eigen bedachte verhaal: 

De sleutel van de school wordt gestolen. 

Wanneer de juf een keer naar de wc gaat, 

wordt stiekem de schoolsleutel gepakt. De 

volgende dag, zaterdag, gaan er 3             

kinderen de school in. In de klas gaan zij 

een rollenspel doen. Iemand is de meester 

of juf en de andere 2 kinderen zijn de    

leerlingen. Als die kinderen uiteindelijk 

moe geworden zijn, gaan zij weer naar 

huis. De sleutel laten zij in de voordeur 

achter, zodat niemand weet wie de sleutel 

heeft gepakt. 

 

 

 

 
 

 

Een nieuwe meester: 

Op woensdag is er in Springplank 2 een 

nieuwe meester. Hij heet Ismail Öc.  

Meester Ismail is wiskundedocent en kan 

dus heel goed rekenen. Dat is fijn, want zo 

kan hij de kinderen heel goed helpen. Hij 

zal sommige kinderen ook gaan helpen 

met het leren van de tafels 

(vermenigvuldigen). Meester Ismail doet 

ook andere dingen met de kinderen, zoals 

knutselen en lezen.  

Welkom in onze groep meester Ismail Öc! 

Estafette: 

In Springplank 2 leren de kinderen lezen 

op verschillende niveaus. Natuurlijk                

beginnen de kinderen eerst met het leren 

van de Nederlandse klanken. Zij gaan             

ontdekken of een klank lang of kort klinkt. 

Ook leren de kinderen dat sommige 

letters samen een klank maken. Wij            

noemen dat een twee-tekenklank. De oe 

van poes of de eu van jeuk zijn              

voorbeelden van tweeklanken.  

Kinderen die alle klanken al vlot kunnen 

lezen mogen verder werken in een nieuwe       

methode: Estafette. Bij Estafette lezen  

leren de kinderen moeilijkere Nederlandse 

woorden lezen. Soms mogen zij laten zien 

hoe snel zij de woorden kunnen lezen. 

Dan doen de kinderen in tweetallen een 

wedstrijdje, oftewel een ‘’estafette’’. 

Daarbij gebruiken zij een zandloper. Zo is 

leren lezen leuk om te doen! 

 

Juf Nazli is afgelopen vrijdag begonnen om 

met de klas een boek te schrijven. Het is 

een fantasie verhaal. Het verhaal heet ‘’De 

sleutel van de school’’.  Er staan ook       

zelfgemaakte foto’s in het boek. 



Bibliotheek bezoek maandag 14-10-2024: 

Maandag 14 oktober zijn Springplank 1 en 2 samen met de juffen naar de bibliotheek van 

Barneveld geweest. Wij gingen vanaf school lopend naar de bibliotheek. Toen wij in de         

bibliotheek kwamen mochten de kinderen hun jas en tas opruimen en gingen zij goed            

luisteren naar de bibliotheek juf. Zij vertelde alvast wat leuke dingetjes. Daarna gingen de 

kinderen en de juffen met de trap naar boven, waar alle boeken stonden.  

Eerst ging de bibliotheek juf een boek voorlezen. Daarna werden de kinderen in groepjes    

verdeeld en mochten zij met één van de juffen leuke opdrachten doen.  

Voordat wij weer terug gingen naar school was het eerst tijd om fruit te eten. Dit hebben de 

kinderen nog in de bibliotheek gedaan. Daarna gingen wij met z’n allen terug lopen naar 

school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen hebben ook een cadeautje gehad van de bibliotheek juf, een zoek/leesboek in 

verschillende talen. Dit boek mogen de kinderen thuis houden, het is hun boek. 

 

Handig om te weten over de bibliotheek in Barneveld: 

Kinderen kunnen gratis een bibliotheekpas aanvragen. Sommige kinderen hebben al een      

formulier ingevuld en die kinderen hebben toen een bibliotheekpas gekregen. Als je een    

bibliotheekpas hebt, kun je gratis boeken lenen en thuis lezen. Die boeken mag je 3 weken 

thuis houden en daarna moet je het weer terug brengen naar de bibliotheek. Dan kan je 

weer een ander boek kiezen en lenen. Maar de bibliotheek heeft vaak ook hele leuke           

activiteiten. Op de site kun je daar meer over lezen: 

https://www.bibliotheekbarneveld.nl/  



Bibliotheek bezoek foto’s: 

 



 

Belangrijke mededelingen: 
 

 

- Gezond eten mee geven als tussendoortje of lunch. 

- De school begint elke dag om 8.30 uur. De juffen zouden het erg fijn vinden als uw 

kind op tijd in de klas is, zodat hij of zij niets van de uitleg mist! 

- Op de maandag hebben Springplank 1 en 2 gym. 

 

 

 
 

 

 

Wist u dat?  

…. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de school om 14:15 

uit is en op de woensdag om 12:15? 

…. de kinderen in een nieuw thema werken? 
 
…. het nieuwe thema ‘’boekeloeren’’ heet? 
 
…. dit thema over boeken en lezen gaat? 
 
…. dit thema ook met de Kinderboekenweek te maken had? 
 
…. wij met alle kinderen van de Springplank op maandag 14-10 naar de bibliotheek zijn       
geweest? 
 
…. de kinderen daar leuke dingen gedaan hebben? 
 
…. kinderen een gratis pasje bij de bibliotheek kunnen aanvragen, waardoor zij boeken       
kunnen lenen? 
 
…. het belangrijk is dat de kinderen hun fiets op slot kunnen zetten bij school? 
 
…. kinderen echt op tijd naar bed moeten, zodat zij goed kunnen leren op school? 

School begint om half 9: 


